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Wij  willen mensen graag tot denken  
zetten. Wat doe ik, waar geloof ik in, waar  
sta ik voor? Iedereen is daar op z’n eigen  

manier bewust of onbewust mee bezig.



Wie is Dylan?
“Ik ben Dylan, 18 jaar en woon nu bijna zes jaar in 
De Glind. Op dit moment volg ik een opleiding tot 
automonteur. Sleutelen is zeker ook mijn hobby. 
Helaas is mijn scooter op het moment kapot, maar ik 
hoop hem snel weer aan de praat te krijgen. Ik woon 
in een gezinshuis en heb het daar erg naar mijn zin."

Wie is Frans?
"Ik ben Frans, ben drummer 
van beroep en geef sinds 
1996 muziekles in De Glind. 
Samen met Vincent verzorg 
ik de muzieklessen voor het 
vrijetijdsprogramma van De 
Glind. Ik richt mij nu vooral op 
de drumlessen en beats maken. 
Ik ben er voor de jongeren 
waarvoor muziek maken niet  
vanzelfsprekend is. Muziek is voor 
mij een manier om contact te 
maken, waarbij de jongeren niet 
alleen iets leren, maar ook zichzelf 
ontwikkelen.” 

Hoe ben je in De Glind terecht 
gekomen?
“Ik ben begonnen met muziek 
jeugdwerk in Rotterdam en 
werd vanuit daar gevraagd om 
in De Glind muziekles te geven. 
Ik dacht eerst: "ik zet het op en 
geef het daarna over", maar 

dat liep anders.. ik ben toch 
blijven plakken! Het mooie aan 
De Glind is dat het niet alleen 
om muziek gaat, maar om 
doorzettingsvermogen. Als een 
kind doorzet en succes ervaart, 
is dat voor ons beiden een 
geluksmoment.”

Wat is een van de mooiste 
dingen die je hebt 
meegemaakt in De Glind?
“Muziek gaat diep; het vraagt 
kinderen om zich open te stellen. 
Als dat lukt, ontstaat er echt 
een connectie. Dat vertrouwen 
gun ik hen, want succes door 
doorzettingsvermogen is iets 
dat ze vaak niet eerder hebben 
ervaren.”

Wie is in het afgelopen jaar 
voor jou een lichtpuntje 
geweest?
“De kinderen zijn voor mij stuk 

voor stuk lichtpunten. Ik ben 
er voor de kinderen die dof 
binnenkomen en stralend naar 
huis gaan. Het programma pas 
ik aan op het individu, zodat 
ze succeservaringen opdoen. 
Dat is waar ik het voor doe - 
dat stralende gezicht na een 
doorbraak.”

Voor wie ben jij in het afgelopen 
jaar een licht geweest? Of heb 
je dit geprobeerd?
“Ik hoop dat ik voor alle kinderen 
in mijn lessen een lichtpunt ben. 
Mijn uitgangspunt is er altijd 
voor hen te zijn, zodat ze nooit 
voor een dichte deur staan. Een 
voorbeeld is een jongere die 
iedere maandagmiddag kwam 
om elektronische beats te maken. 
Hij was zo een hele middag bezig 
met muziek maken. Voor hem een 
veilige plek waar hij even helemaal 
zichzelf kon zijn."

Wat is een van de mooiste dingen die je hebt 
meegemaakt in De Glind?
“Een van de mooiste dingen is het opbouwen van 
een vriendengroep waar ik ook op kan bouwen. 
Op eerdere woonplekken had ik ook vrienden, 
maar die spreek ik nu niet meer. Hier blijven we 
elkaar spreken, zelfs als mensen verhuizen. Het 
vrijetijdsaanbod helpt daar ook enorm bij, zoals bij 
de zaalvoetbal; dat is echt een moment waarop we 
elkaar weer zien en samen lachen.”

Doe je vaak mee aan het vrijetijdsprogramma? 
"Een aantal jaar geleden ging ik vaker, nu ga ik af en 
toe nog zaalvoetballen op de maandagavond. Ik 
merk dat het helpt om mijn hoofd leeg te maken. Als 
je even niks te doen hebt kan je altijd even naar één 
van de activiteiten. Maar tegenwoordig spreek ik 
vaker met vrienden af."

Wie was voor jou een lichtpuntje in het 
afgelopen jaar?
“Mijn gezinshuisouder was echt een lichtpuntje  
voor mij. Vorig jaar heb ik een scooterongeluk 
gehad en kwam toen in het ziekenhuis terecht.  
Mijn gezinshuisouder was er toen direct, dat  
was echt heel erg fijn.

Voor wie ben jij een licht geweest?
“Ik weet niet precies voor wie ik een lichtpuntje 
ben geweest. Wel wil ik altijd klaarstaan voor mijn 
vrienden. Als zij ergens mee zitten of als ik ze  
ergens mee kan helpen, dan sta ik er en ben ik er!” 

Frans, geeft muziekles 
in De Glind

Lichtpuntjes
 “Ik ben er  

voor de kinderen  
en jongeren die  

dof binnenkomen 
en stralend  

naar huis toe  
gaan.”

Iedereen kan een lichtpuntje voor iemand zijn. 
Of kan, in een donkere tijd, een lichtpuntje  
ontvangen. Dit geldt zowel voor oud als jong. 
We vroegen drie betrokkenen in De Glind hoe 
zij dit in het afgelopen jaar hebben ervaren.

"Mijn gezinshuisouder was echt 
een lichtpuntje voor mij dit jaar."

een jongere  
uit De Glind

Dylan,



Henk Jonker
directeur 
Rudolphstichting 

Licht
Licht… een thema dat rondom kerst veel 
genoemd wordt. Themanummers van 
magazines gaan over licht. Preken in 
kerken gaan over licht. In kersttoespraken 
wordt licht steeds genoemd. Niet voor 
niets, want we hebben allemaal behoefte 
aan licht. 

Licht valt het meest op als het donker is. 
Overdag schijnt soms de maan, maar die 
zie je dan nauwelijks. Als je in het donker 
over de heide loopt, dan kan de maan 
verrassend veel licht geven. 

Dat zien we ook bij jongeren. Juist zij 
genieten vaak extra van de lichtpuntjes 
omdat ze al veel hebben meegemaakt. 
In de moeilijke en sombere tijden die ze 
soms ervaren, zijn lichtpuntjes tekenen 
van hoop. Licht door de liefde en warmte 
die we hen mogen bieden. Licht door de 
vrijetijdsactiviteiten en het plezier dat we 
hen bieden. Licht dat hoop biedt op een 
toekomst. Daar zetten we ons met elkaar 
voor in.

Bedankt voor uw steun dit afgelopen jaar. 
U brengt daarmee licht in De Glind! 

COLUMN

Wie is Bertha?
"Ik ben Bertha en ben samen met mijn man 
18 jaar geleden in De Glind komen wonen als 
gezinshuisouders. Dat hebben we altijd met veel 
liefde en lol gedaan. Ook al zijn we sinds kort geen 
gezinshuisouders meer, zijn we nog wel met veel 
plezier zeer betrokken in De Glind. Ik organiseer 
bijvoorbeeld de Winterwandeling in De Glind."

Wat is de Winterwandeling in De Glind? 
“Met een groep dorpsbewoners uit De Glind, 
organiseren wij de winterwandeling. Een wandeling 
door het dorp waarbij het kerstverhaal met 
verschillende scenes op een symbolische manier 
wordt verteld. We zien De Glind als een soort 
herberg waar iedereen welkom is. Zo willen wij 

mensen graag tot denken zetten. Wat doe ik, waar 
geloof ik in, waar sta ik voor? Iedereen is daar op 
z’n eigen manier bewust of onbewust mee bezig. 
Iedereen is altijd op zoek. Zoals de herders op zoek 
waren naar het kindje Jezus.” 

Waarom een Winterwandeling?
“Tien jaar geleden is de Winterwandeling begonnen 
om meer verbinding binnen het dorp te krijgen en 
iets moois te willen doen door en voor het dorp 
in de donkere wintermaanden. Het is een knus en 
herkenbaar evenement dat veel mensen uit de 
regio trekt. Iedereen kan deelnemen of meehelpen, 
en de herkenbare rode draad van het verhaal raakt 
mensen elk jaar weer.”

Wie is in het afgelopen jaar voor jou een 
lichtpuntje geweest?
“Dit jaar hebben we ons gezinshuis afgesloten. 
Tegelijkertijd was er de boekpresentatie van Truusje. 
Truusje heeft haar levensverhaal opgeschreven in 
inmiddels drie boeken. 
Een van haar kinderen heeft een tijd bij ons in 
huis gewoond. Wat was het mooi om tijdens de 
boekpresentatie onze wederzijdse waardering  
naar elkaar uit te spreken. Haar inzet om andere 
ouders te helpen inspireert mij weer om me te 
blijven inzetten in De Glind.

Voor wie ben jij in het afgelopen jaar een licht 
geweest? 
“Met het organiseren van de Winterwandeling 
probeer ik mijn licht te laten schijnen. Het evenement 
moedigt mensen aan elkaar te zien als mens, zonder 
onderscheid. De reis die je aflegt waarbij je uitkomt 
bij een stal waar een nieuw leven ligt. Die pure 
kwetsbaarheid doet iets met je als mens, dan doe je 
even je masker af en komt een mens weer even tot 
de bezinning dat je als mens onderdeel bent van het 
geheel. En dat iedereen er mag zijn.”

Voor meer informatie over de 
winterwandeling in De Glind:  
kijk op www.winterwandeling.nl

“We zien  
De Glind als een  

soort herberg. Zo willen 
wij mensen graag tot 

denken zetten. Wat doe 
ik, waar geloof ik  

in, waar sta ik  
voor?”

Bertha, (was) gezinsouder 
in De Glind
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De Rudolphstichting heeft  
hart voor kwetsbare kinderen  
en jongeren.  
Onze wens en ons werk is dat 
uithuisgeplaatste kinderen de 
ruimte en kans krijgen om op te  
groeien in een gezin en in een 
stimulerende leefomgeving. 
Jeugddorp De Glind biedt deze 
combinatie van het gewone 
dorpsleven met woonopvang  
in gezinshuizen. Al vanaf haar 
ontstaan is de Rudolphstichting 
actief in Jeugddorp De Glind  
en steunen we kinderen,  
gezinshuizen en het dorp. 

kort nieuws

Op woensdag 28 augustus 
2024 berichtte de Telegraaf 
over de aangifte door vier 
oud-bewoners uit De Glind. 
De situatie is zeer aangrijpend 
en het doet ons verdriet om 
de verhalen te horen. Dit 
heeft impact op een grote 
groep mensen. Zowel op 
oud-bewoners als de huidige 
bewoners en betrokkenen.

Moedige stap en steun
De vier oud-bewoners zetten 
met hun aangifte een moedige 
stap. De aangifte volgt op 
een kindertijd in de jaren '90 
vol onveiligheid en situaties 
die niet hadden mogen 
gebeuren. We betreuren dit 
ten zeerste en zijn van mening 
dat onrecht aan het licht 
moet worden gebracht. Wij 
hebben de oud-bewoners 
in dit proces gesteund en 

blijven dit doen. De aangiftes 
betreffen de periode vóór 1994 
en vallen daardoor onder de 
verantwoordelijkheid van de 
Rudolphstichting. Na eerdere 
meldingen van misstanden 
heeft de zorgorganisatie  
Pluryn, die ook actief is in De 
Glind, het initiatief genomen 
voor een ervaringsonderzoek 
en een archiefonderzoek.  
Naast het creëren van een  
open en transparante cultuur 
en het dragen van onze 
verantwoordelijkheid voor  
het verleden willen we zorg-
dragen voor de veiligheid in  
het heden. Zo zien we het als 
onze verantwoordelijkheid  
om als verhuurder in De 
Glind samen te werken met 
professionele zorgpartijen. 
Meer informatie vindt u op 
www.rudolphstichting.nl/
misstanden

Sinds de zomermaanden is het 
pannenkoekenhuis in De Glind 
weer in eigen beheer van de 
Rudolphstichting. We willen de 
horecagelegenheid gebruiken om 
de jongeren en het dorp De Glind 
te ondersteunen. Er wordt gedacht 
aan bijbaantjes, stageplekken en 
leer-werktrajecten in samenwerking 
met scholen uit de omgeving. We 
willen de verbinding met het dorp 
versterken door bijvoorbeeld een 
kleine bibliotheek toe te voegen of 
een pakketpunt te realiseren. U bent 
van harte welkom om de vernieuwde 
menukaart te komen proberen. Kijk 
voor actuele openingstijden op  
www.pannenkoekenhuisdeglind.nl   

In oktober is onze nieuwe campagne ‘Van je leven je werk 
maken?’ van start gegaan. Samen met zorgorganisatie 
Stichting Jeugddorp De Glind zijn wij opzoek naar nieuwe 
gezinshuisouders voor De Glind. Gezinshuisouders bieden 
niet alleen een veilig thuis maar ook de warmte en stabiliteit 
die kinderen zo hard nodig hebben. Wilt u ons helpen om 
nieuwe gezinshuisouders te werven? Bijvoorbeeld in uw 
buurthuis of kerk? Bestel dan ons campagne materiaal en 
help ons deze belangrijke boodschap te verspreiden.  
De campagne materialen zijn te downloaden en te 
bestellen via www.zorgindeglind.nl/materialen.

Wervingscampagne gezinhuisouders voor De Glind 

Aangifte tegen gezinshuisouder uit De Glind

Uitnodiging: langskomen als diaconie 
Wilt u graag eens ons werk van dichtbij meemaken?  
De verschillende mensen die een lichtpunt zijn in  
De Glind ontmoeten en spreken? U bent van harte  
welkom, we vertellen u graag meer. Ne em contact met  
ons op via communicatie@rudolphstichting.nl.

  De Rudolphstichting   

  vernieuwt horeca en   

  versterkt rol voor  jongeren  

Fijne kerstdagen
en een goed 

2025!


